O JEZUS! O MARIA! O HARTEN VAN LIEFDE!

Dutch

Jezus! Maria! Ik bemin U!
Wees ons barmhartig! Red alle zielen!
Amen.

O! Harten van Liefde!
O Harten voor altijd in Liefde verenigd!

Maak mij bereid U altijd te beminnen en help mij dat ik anderen kan leren U
te beminnen. Neem mijn arme verwonde hart bij U op an geef het mij niet
terug, vorrdat het een brandend vuur van Uw Liefde geworden is.

Ik weet, dat ik niet waardig ben tot U te komen, maar neem mij bij U op en
zuiver mij in de vlammen van Uw Liefde. Neem mij bij U op en beschik
over mij, zoals het U in Uw goedheid aangenaam is,
want ik ben helemaal van U.

Amen.

O! Pure Liefde! O! Heilige Liefde!

Doorboor mij met Uw pijlen en laat mijn bloed in de wonden
van het Onbevlekt Hart van Uw heilige Moeder vloeien!
O! Onbevlekt Hart!

Verenig ons met het heiligste Hart van uw Zoon,
geef leven en heil, heerlijkheid en liefde.

Amen.

O! Jezus! O! Maria!
Gij zijt de Harten van Liefde!
Ik bemin U!
Neem mij in U op.
Aan U behoort mijn volledige toewijding!
Amen.

O! Harten van Liefde!
Neem mij in U op!
Aan U behoort mijn volledige toewijding!
Amen.
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